Zondag 11 juni (voorfeest van 12/6) 2023 — 10° Zondag dhj

Allerbeste Ronald

Wie jouw geschiedenis een beetje kent,

die weet dat jij alles kan,

dat met mensen van doen heeft.

Veertig jaar geleden deed je iets ongelofelijks.

Je sprong over de onoverbrugbare kloof

tussen weten en geloven

en je liet jezelf de handen opleggen

voor de dienst aan God en mensen.

Dat is ongelofelijk

want in feite ben jij een ontzettend rationele mens
waarbij de ratio

alleen door jouw vermogen om mensen lief te hebben
in toom wordt gehouden.

Om die sprong te wagen...

-Ronald, dankjewel! (Noot: kerkvolk vragen mee te doen)

Soms vraag ik me af waar je het meest jezelf was,

wellicht het meest nog tussen al die jonge mensen

(en minder jonge mensen)

die je als leraar in de scholen van Vorselaar,

als professor in het Theologicum en later als docent op het HIGW
diep beinvloedde met jouw kennis, synthesekracht,

en je vermogen om hen te raken

met de schoonheid van diepgang.

Om het doorgeven van zoveel schoonheid...

-Ronald, dankjewel!

Als inspecteur van het vak godsdienst nam jij meer dan twee decennia lang het voortouw

bij het inbrengen

van nieuwe theologische en didactische inzichten vanuit de academie in het godsdienstonderwijs.
Zowel het vorige leerplan als het huidige, aangepaste leerplan

zijn diepgaand door jou beinvloed.

Tot diep in de nacht brandt het licht in jouw studeerkamer

waar jij tussen je duizenden boeken

teksten schrijft over evaluatie in het vak godsdienst

en over de essentie van de godsdienstles volgens het nieuwe leerplan.

Beide behoren tot het beste dat erover verschenen is in Vlaanderen, Europa; nee, de wereld.
Jouw altijd-open blik

en groot hart voor alle leerlingen, christen, moslim of seculier,

je wens om leerlingen diepgang te laten ervaren,



jouw enorme synthetische kracht

en filosofisch vermogen komen hierin samen.
Om al wat je hiermee in gang zette...
-Ronald, dankjewel!

Als inspecteur wilde je niet aan de kant staan

in het bijstaan van leraars om hen toe te rusten voor hun taak.
Obed, Hebreeuws voor dienaar, maakt zijn naam waar.

Jij als oprichtende bibliotheekhouder van die mediatheek
gaat ervoor door water en door vuur.

Voor die mediatheek en de mensen die er werken en leren.
-Ronald, dankjewel!

Al vanaf het begin dat je in Hoboken woont,

zag je het belang van de twee-eenheid kerk en café.

Wat in de kerk gezegd wordt,

wordt in het café geleefd.

Het wezenlijke van altaar en restauranttafel liggen voor jou heel dicht bijeen:
de ontmoeting van mensen op hun mooist.

Daarom gaf je zoveel energie aan De Twee Jossen,

waar je zondag aan zondag

het café dreef, het resto openhield en het koksmes zwaaide.
Heb jij meer dan 24 uur in de dag, meer dan 7 dagen in de week
en wanneer rust jij eigenlijk?

Ook als de keuken soms sluit, het samenbrengen van mensen
hoeft daarmee niet te stoppen.

Voor alle mensen die je samenbracht rond pot en pint.

-Ronald, dankjewel!

Kerk kun je overal zijn,

vaak beter in een kleine, aangepaste ruimte

dan in een grote, maar lege kerk.

Mensen geloven anders vandaag,

en heel je priesterleven

heb jij meegemaakt

dat die verandering zich voltrekt aan de kerk.

Je schreef over priester-zijn in onze tijd.

Het meest amusante boekje ooit geschreven door een priester:
“Ongewone avonturen uit het leven van een priester.”

Jij was een van de weinigen

die steeds opnieuw manieren vond

om jonge en oude mensen

het wezen van het evangelie mee te geven.

Dat zit niet in structuren, niet in gebouwen,

hoeveel we er ook van houden. (Zoals van deze prachtige ruimte.)



Ik heb het bisschop Bonny dan ook wel kwalijk genomen,
dat hij je deken en pastoor benoemde van zoveel parochies
en je niet liet blijven op plaatsen waar anders geen priester, waar anders jij niet meer kwam.
En toch begrijp ik zijn beslissing.

Jouw aanwezigheid in parochies;

en op zoveel vergaderingen,

waar de moeilijkste beslissingen over sluiten en veranderen
moeten worden genomen,

bracht rust, heldere vastheid en

een menselijke benadering

bij vaak ontredderde en soms woedende mensen.

Jouw pastorale nabijheid bij mensen

in zielennood, in verdriet, bij afscheid, bij scheiding,

bij doop en huwelijk,

ze maken het verschil.

Jouw vooruitziende blik om van de heilige Hartkerk

een Wegel te maken,

klein maar fijn aan de pastorie,

is een model voor een nieuwe vorm van samen-kerkzijn,
waarbij de mensen en niet het gebouw van diepe tekenwaarde zijn.
Om zoveel gaven,

om zoveel jezelf weggeven.

-Ronald, dankjewel!

Hoe doe je dat toch, Ronald,

wat zijn jouw bronnen?

Awel, je bent een reiziger en reisleider.

Berlijn of New York, ze kennen geen geheimen,

overal wonen, overal thuis.

Het gemak waarmee je mensen ontmoet

en hen zichzelf beter leert verstaan, in iedere taal,

het maakt dat je nog beter toegerust hier mensen kunt ontmoeten,

met nog meer begrip en nog meer openheid.

En je houdt van (post)moderne kunst.

En die kunst kenmerkt zich -grove simplificatie- er onder andere door dat bijvoorbeeld
Campbellsoepblikken in een museale setting, plots kunst zijn.

Het toont iets van waar jij van doordrongen bent,

dat door mensen in de juiste setting te brengen,

je iets in hen naar voren kunt luisteren,

dat nog nooit gehoord werd,

en al helemaal niet door henzelf.

Het meest in jouw overwegingen over juist gestorven mensen komt dat naar voren.
Voor al die keren dat je mensen boven zichzelf uittilde door naar hen te luisteren...
-Ronald, dankjewel!

Jouw humor -je had cabaretier moeten worden-



brengt klaslokalen, kerken en collegezalen tot glimlach en zelfs schateren.
In ieder gesprek breng je leven

door van die kleine, fijnzinnige opmerkingen.

Je scheve glimlach onder de snor

laat zien dat je het leven alleen maar dragelijk weet
door er met een milde spot naar te zien.

De absurditeit en de diepe tragiek van het leven,

die jij als filosoof feilloos fileert,

en met warmhartige berusting accepteert,

trekken wel diep in jou hun sporen.

Om jouw steeds weer dieper graven naar levend water...
-Ronald, dankjewel!

En dan moet ik nog twee behoedende wezens noemen met wie je diep verbonden bent.
-u denkt nu, wezens? Het wordt wel duidelijk-

Allereerst Marieke, ik noem jouw naam met veel plezier:

Lieve Marieke, als we Ronalds veertigjarig priesterjubileum vieren,

kunnen we niet voorbijgaan

aan jouw voortdurende hulp, warmte, wijsheid, correctie, bezorgdheid,
ondersteuning en diepe vriendschap.

-Hij heeft het juist zo heel terecht ook zelf gezegd-

In jou eren we trouwens alle vrienden van Ronald, en dat zijn er niet weinig.
Om al wat jij voor Ronald en voor zijn werken steeds betekent...

-Marieke, dankjewel!

En dat ander wezen is de wit-zwarte kater Samedi -nu begrijpt u ‘wezen’ al beter-
Wie op de pastorie van Hoboken komt,

kan vaak letterlijk niet om hem heen.

Ronald, jouw vermogen om lief te hebben,

strekt zich uit tot het Rijk van de gelukkige katten.

En het is wederzijds, als de inbreker door een raam klautert,

gaat Samedi als een panter tekeer.

Dat is gezelschap goed en fijn. Dus...

-Samedi, dankjewel!

Ronald, veertig jaar priester zijn.

Veertig jaar het Brood en de Wijn opheffen,

veertig jaar ten dienste staan van God en mensen,

ze vormen je om.

Wie jij veertig jaar geleden was,

dat ben je vandaag niet meer en zou je niet meer willen zijn.
Het stemt ons heel dankbaar om te weten

dat je veel hebt verwezenlijkt,

dat je in alle dienstwerk

iets wezenlijks hebt veranderd



voor het onderwijs,

de kerk en het bisdom van Antwerpen,

de parochies van Hoboken (en zoveel andere geloofsgemeenschappen)

en vooral voor zoveel mensen.

Door die omvorming en door die zelfontlediging die dat met zich meebrengt
ben je meer gelijkend geworden op jouw en mijn Meester,

aan wie je je in de priesterwijding hebt toegewijd.

Ik wens je toe dat je dat steeds diep in jezelf durft ervaren.

Ronald,

dankjewel voor wie je bent,

veertig jaar onze priester,

maar vooral gewoon helemaal jezelf...

-Goede God, dankjewel voor onze priester Ronald;

Ronald, dankjewel! RFB



