Hoeveel kerstmissen zijn er? Twee. Twee soorten kerstmis. Je hebt cultureel
kerstmis en religieus kerstmis. En die twee gelijken op elkaar. Wat is cultureel
kerstmis? Als je de voorbije 10 dagen in Antwerpen schuifelend tussen de
mensenmassa rondliep, heb je de enorme economische impact van culturele
kerst geproefd. Honderdduizend euro voor één standplaats voor een
jeneverkot op de Grote Markt, 900 000 pakjes per dag geleverd door B-post
met 4000 ritten. Veel winkels in Antwerpen maken met kerst 40% van hun
jaaromzet. Maar, culturele kerst gaat niet alleen over geld. Heel die kerstsfeer
brengt ook een reeks spirituele overtuigingen over op onze samenleving.
Mensen die niet in Jezus of in God geloven, worden niettemin beinvioed door
culturele kerst. Ze luisteren naar culturele kerstliederen als:

It's the most wonderful time of the year
There'll be much mistletoeing
And hearts will be glowing
When loved ones are near
It's the most wonderful time of the year

Ze kijken naar speciale kerstuitzendingen op tv of kerstfilms voor het ganse
gezin die uitnodigen om voor elkaar te zorgen, om je in te zetten voor vrede
en om van de wereld een betere plek te maken. Iedereen voelt rond deze tijd
het belang van familie en de uitnodiging om genereuzer te zijn. Kortom
Kerstmis haalt in vrijwel alle mensen, gelovig of niet, het beste naar boven. En



daardoor gebeuren er heel mooie dingen, denk maar aan de warmste week
waarin 2800 donoren zich aanboden om stamcellen te geven voor zieke Hafsa.

En niet dat wij ons als gelovigen beter wanen dan anderen. Maar voor
gelovigen zit er ook nog een verschil tussen culturele en religieuze kerst.
Culturele kerstmis valt in december, na Sint-Niklaas en tot 6 januari. Dan
worden de ballen opgeborgen en de bomen opgehaald en is het gevoel dikwijls
voorbij. Maar religieuze kerst valt het ganse jaar door en duurt 365 dagen.
Want gelovige mensen herdenken met religieuze kerst dat God mens is
geworden en bij ons is, het ganse jaar door en ook daarna, kortom altijd. Dat
God onze geschiedenis binnenkomt om onze menselijkheid kwalitatief op te
tillen en ons te behoeden voor moedeloosheid en defaitisme.

Want hoezeer mensen ook verlangen naar vrede, ondanks al hun inspanningen
moeten ze vaststellen dat deze planeet er soms verder van verwijderd lijkt dan
ooit. En dat er overal weer machthebbers, keizer Augustussen, opduiken die
hun inspanningen te niet doen. Dan is het heel belangrijk dat er een kracht is
die ons duidelijk maakt dat we er niet alleen voor staan en dat we moeten
doorgaan in het vertrouwen dat ‘God met ons’ is, in het Hebreeuws
‘Immanuel’, en ons actief leidt doorheen de geschiedenis. Jesaja noemt die
kracht ‘geestdrift’. Hij zegt: “"De geestdriftige liefde van de Heer van de
machten zal dit teweegbrengen. De eerste naam die aan Jezus gegeven wordt
in het OT is Immanuel, God met ons. Jezus is dus onze reisgezel doorheen de
365 dagen van het jaar en kijkend naar Hem weten we hoe we met ons eigen
leven moeten omgaan. Hoe we een ietsepietsie verder kunnen gaan in het
vergeven zoals Hij deed tegenover, Zachels of Maria Magdalena of de goede
moordenaar. Hoe we een ietsepietsie makkelijker het slachtoffer langs de kant
van de weg kunnen ontdekken zoals Hij leerde met de barmhartige
Samaritaan, hoe we het in onze vingers krijgen om de melaatsen van deze tijd
aan te raken, zoals Hij dat deed. Voor dat extra vergeven, dat extra ontdekken
en dat extra aanraken krijgen we met Kerstmis de kracht, niet tot 6 januari,
maar het hele jaar door. Telkens als jij in het komende nieuwe jaar luistert
naar iemand zonder meteen te oordelen, ben jij een beetje Kerstmis voor
iemand. Telkens als jij in het komende jaar iemand bemoedigt, probeert te
vergeven of een nieuwe kans geeft maak jij Kerstmis een stuk waar. Want
Kerst wijst niet alleen naar Jezus als bron van hoop. Jij kan er een worden.
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