Tweede zondag door het jaar A 2026

Evangelie volgens Johannes

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus, terwijl die naar hem toe kwam.
‘Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt,’ zei hij.

Hij is het van wie ik zei: "Na mij komt iemand die mijn meerdere is, want
voor mij was Hij er al."

“Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar omdat Hij aan Israél moest worden
geopenbaard, daarom ben ik komen dopen in water.”

En Johannes getuigde: "Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de
hemel neerdaalde en op Hem bleef rusten.

Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar Hij die mij gezonden had om te
dopen in water, had mij gezegd:

"Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en op Hem blijft rusten, dan
weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest."

Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt: dit is de Zoon van God.'

Zo spreekt de Heer.

Homilie

Bon, als je dit evangelie van de evangelist Johannes leest, herken je
natuurlijk dadelijk die uitspraak van Johannes De Doper: “Zie, het Lam
Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.” Die zit in elke mis vlak
voor de communie en dan zeg je: “ha, dat komt dus uit het
Johannesevangelie dat we net lazen.” Maar dat is niet zo. Het is
omgekeerd. Die uitspraak van Johannes de Doper komt uit de mis. Want



de evangelist Johannes schreef zijn evangelie aan het einde van de eerste
eeuw en toen vierden de eerste christenen al tientallen jaren liturgie. En
dus is het waarschijnlijker dat Johannes ervoor koos om deze uitspraak in
zijn evangelie op te nemen omdat zijn gemeenschap die al vele jaren in
haar liturgie gebruikte. Voordat er een Nieuw Testament was, was er een
gemeenschap, een kerk, die samenkwam om te bidden. Voordat
christenen de aanwezigheid van Christus konden vinden in het geschreven
woord van de Schrift, ervaarden ze de aanwezigheid van Christus als ze
samenkwamen om te bidden. En het is niet slecht om daar eventjes over
na te denken nu we nog aan het begin van vers jaar staan en van de
kersttijd overschakelen naar ‘de gewone tijd’ in ons liturgisch jaar.

Als ik je vraag waarom jij afwisselend iedere zondag naar hier of naar het
centrum komt om eucharistie te vieren, kom je dan uit plichtsbesef? Kom
je omdat je je schuldig voelt als je niet komt? Kom je uit gewoonte, omdat
je zo geconditioneerd bent, Kom je voor mij? Dat zijn allemaal goeie
redenen, maar het zijn niet de beste. De fundamentele reden waarom we
elk weekend samenkomen, is omdat Christus hier is. Christus heeft
beloofd hier te zijn. Hij heeft ons verteld dat waar twee of drie in zijn
naam bijeen zijn, hij in hun midden is. Hij heeft ons opgedragen deze
symbolische maaltijd te delen ter nagedachtenis aan Hem. Dus wanneer
hier een gemeenschap samenkomt, is Christus aanwezig. En wij komen
naar hier om de verrezen Christus te ontmoeten.

Dat wil niet zeggen dat dit de enige plek is waar Christus aanwezig is.
Christus is op veel plaatsen aanwezig. Sommige katholieken, de meeste
misschien, gaan niet naar de kerk. Ze zeggen dan: ik ga niet naar de
kerk, maar ik vind Christus in mijn gebed. Ik vind Christus als ik thuis de
Bijbel lees. Ik vind Christus als ik de natuur in ga. Ik vind Christus als ik
dienstbaar ben aan andere mensen. En dat is ook zo. Christus is op al die
plaatsen te vinden. Maar de plek waar Hij beloofd heeft aanwezig te zijn,
is hier wanneer we samenkomen. Vanaf het begin van het christendom,
vanaf de avond van de opstanding, kwam de gemeenschap samen, en
wanneer de gemeenschap samenkwam, ontmoetten christenen de
verrezen Christus.

Wat betekent dit nu voor ons? Dat betekent dat wij hier elk weekend niet
moeten komen uit plichtsbesef of uit gewoonte, maar uit geloof en
verwachting, in de overtuiging dat Christus hier is en dat we Hem zullen
ontmoeten. Dat kan zijn in een woord, in een zin die je hoort in de Schrift
die wordt voorgelezen. Het kan zijn in iets uit de preek of terwijl je naar
voren komt om de werkelijke aanwezigheid van Christus, het Lichaam te
ontvangen. Het kan zijn wanneer je hier andere mensen die je kent
ontmoet of wanneer je geloof ziet in het gezicht van iemand die ge hier
nog nooit hebt gezien. Het kan zijn in de muziek, het kan zijn in de stilte.
Want Christus is hier en wij zijn hier in de verwachting Hem te ontmoeten.
De woorden van Johannes de Doper moeten daarbij telkens in onze oren
en in ons hart klinken want zij herinneren ons eraan waarom we



samenkomen: “Zie, het Lam van God, dat de zonden van de wereld
wegheemt.”
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